
Stemmen vroeger 

Tegenwoordig is er telkens een verkiezing voor de gemeenteraad, Provinciale Staten of 

Tweede Kamer. 

Ik weet nog goed dat vroeger enkel de mannen gingen stemmen. Ik hoor het Vader nog 

zo zeggen als ze voor de gemeenteraad gingen stemmen: ”Wie zult mar op Bargs Jan 

stemmen, den is ut diese buurte, en det is un redelijken (gemoedelijke) keerl.” 

Later kwam het vrouwenkiesrecht en de stemplicht, en dan moesten Vader of Hendrik 

Janoom van Holterbroek anspannen en gingen ze met de kleedwagen er naar toe. 

Veldermans Mansoom reed ook mee. Ze maakten er een gezellig uitje van. 

Het stemmen was in de school van Heeten, meestal in de maand Mei. Er was heel wat te 

zien op het land en langs de weg. Wel gingen ze veelal voor de middag, dan konden de 

ouderen na de middag gaan stemmen. De stembureau’s waren toen ook al om zes of 

zeven uur gesloten. 

Het stemmen was voor heel wat oudjes nogal een toer. Ze hadden bij ons zo’n schik om 

een paar oudere mensen. Die hadden gevraagd of ze beiden in één hukkie mochten, 

maar de wethouder van Raalte had gezegd: ”Nee, vanaovend mag ie in één hukkie.” Het 

zou wel eens voorkomen, dat men zich verablesseerd (vergist) had in het hokje 

zwartmaken. 

 


