
De Koepel 

De Koepel heeft vroeger eeuwen in nauw verband gestaan met de beide Schaarsen. De 

Koepel grenst aan de oude postweg, waar in het begin tot in het midden der vorige eeuw 

nog de postkoets reed. Die ging van Deventer langs de Vette Henne (toen nog herberg) 

naar Hellendoorn en misschien tot in Duitsland toe. De Koepel was een kapel, waar men 

lang geleden in de Kerstnacht heen trok, om het Kindje te aanbidden en waar men ter 

bedevaart ging om gebeden en offeranden te brengen. Waar de aanstaande moeder 

neerknielde voor de Moeder Gods om de zegen af te smeken voor het ongeboren kind. 

Iets waar wij nu misschien om glimlachen, wij die telefoon in huis hebben, om als het 

zover is de dokter te bellen, na alle voorafgaande onderzoeken, en de 

consultatiebureau’s gereed staan om de moeders in alles van goede raad en hulp te 

voorzien. Toen was men van dat alles verstoken en men leerde niet uit eigen kracht te 

leven. Dit getuigde van een eenvoudig en diepzinnig geloof. 

Op de plek van de Koepel staat thans nog een karakteristiek boerderijtje, bewoond door 

de familie Smeenk. 

Het ligt half verscholen in de rand van in bos. In het bos vind je nog de grote vijver met 

in het midden een eilandje. Dit is het enige wat herinnert aan die tijd die vergleden is in 

de oceaan der eeuwigheid en uit de 

heugenis is verdwenen. Ik denk aan dit gezang: 

 

Dit aanzijn zal u ras begeven, 

O mensch, gebruik het wijs, 

Het heeft verknocht aan ’t volgend leven, 

Een eindeloozen prijs. 
 


